Protestantse Gemeente te Woensdrecht
Kerkdienst in Ossendrecht
op de ochtend van zondag 24 december 2023

Vierde zondag van de Advent:
Rorate coeli = Dauwt, hemelen

Organist: dhr. P. de Kam
Voorganger: ds. W. Lolkema



Orgelspel
Stilte

Welkom
Het aansteken van de kaarsen en
het openleggen van de Bijbel

Lied: Psalm 25: 1
Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

Groet en Beginwoorden

V: De Heer is met u allen.

A: Zijn vrede is met u.

V: Onze hulp is: de Naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet laat varen het werk van zijn handen.
Drempel- en Smeekgebed

Lied: Psalm 25: 2
Here, maak mij uwe wegen,
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’'uw treden wendt:
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

Aandacht voor de liturgische schikking

Gebed bij de opening van de Schriften / kindernevendienst



Nine Lessons and Carols:
negen schriftlezingen, afgewisseld met liederen

Eerste lezing: Genesis 3: 8 t/m 15

Lied: Al wie dolend in het donker... Mel. NLB 498
Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam;
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt;
dode mens die snakt naar adem,
wereld die om toekomst vraagt:
zie, mijn Zoon, de nieuwe Adam,
die mijn welbehagen draagt.

Tweede lezing: Genesis 22: 15 t/m 18

Lied 506:1,2en 4
Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Refrein:
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

Al zijt Gij nu nog maar een kind

zo kwetsbaar, teer en klein,

wij weten dat het rijk begint

waarvan Gij Heer zult zijn,

een rijk waarin de vrede wint

van oorlog en van pijn.

Refrein: Wij loven U, koning en Heer,...



Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal

die koning in Jeruzalem

voor eeuwig wezen zal!

Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:

Refrein: Wij loven U, koning en Heer,...

Derde lezing: Jesaja9:1,5en 6

Lied 452
Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen,
Gij waakt de ganse nacht!

Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,

de dagen zijn vervuld.

Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.

Uw licht komt na de nacht!

O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,

Gij zijt ons vergezicht.

De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

Vierde lezing: Jesaja 11: 1 t/m 4A, 9 en 10

Lied 478:1en 2
Komt, verwondert U hier, mensen,
ziet hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't Woord is, zonder spreken,



ziet, die Vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken windt,

die met zijne godheid wandelt

op de vleugels van de wind.

Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden

zonder teken van verstand,

die de hemel moet verblijden,

die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,

die 't al draagt in zijne hand.

Vijfde lezing: Jesaja 65: 17 t/m 19

Lied 496
Een ster ging op uit Israél
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

De herders hebben het gezien

in de geboortestal:

daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.

Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.

Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.

Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,

waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.

Dan is uw heil aan ons geschied,

u allen even na,-

dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.



Zesde lezing: Micha 5: 1 tm 4-A

Lied 476: 1 en 3
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer:
Kyri-e-leis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,

dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet.

‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’'lem is de stede, daar ‘t is geschied voorwaar.’
Kyri-e-leis.

Zevende lezing: Lucas 1: 26 tm 38, Lucas 2: 6 tm 8

Lied: Eeuwen geleden... Mel: Fairest Lord Jesus
Eeuwen geleden kwamen getreden
herders in Bethlehems arme stal.
Zacht ziet de moeder neer op 't kindje klein en teer;
't hemelse licht schijnt overal.

Kind in de heil’ge nacht, dat ons Gods Liefde bracht,
ook wij staan nu om uw krib’ geschaard.

Lief, heilig kindekijn, nu wij zo stille zijn

klinkt zacht en teder: Vreed’ op aard.

Achtste lezing: Mattheiis 2: 1-12

Lied 442
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.

0O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!



Negende lezing: Johannes 1: 1-14

Lied: Gezang 141: 1 en 3, Liedboek voor de Kerken

Ik kniel aan uwe kribbe neer,

o Jezus, Gij mijn leven!

Ik kom tot U en breng U, Heer,

wat Gij mij hebt gegeven.

O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.

Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.

O zonlicht, mild en mateloos,

uw gloed heeft mij genezen.

O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Meditatief moment
Gebeden en oecumenisch Onze Vader
Mededelingen

Collecten. We ZINGEN: Ubi Caritas, drie keer

1. Kinderen in de knel
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouw

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied.

Lied 481:1 en 3.
Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd.



Al uw glorie legt Gij af

ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!

HEENZENDING EN ZEGEN

orgelspel

Na de dienst kunt u in de Oude Pastorie even napraten
onder het genot van een kopje koffie of thee!

De kerkenraad wenst u nog

Gezegende Feestdagen !



